Ik ben pas beginnen leven toen ik kon

Jomma asnas P

SINT-COLETA EN
SINT-PIETERS

(in aflevering 137 van de podcast ‘drie boeken’)

Uitnodiging boekbespreking

Wanneer de jonge, vrijgevochten Frieda Tendeloo op een
late wintermiddag in 1963 de dichtgevroren Waal op
stapt, wacht haar een ontmoeting die ze nooit meer zal
vergeten. Tussen de ijsschotsen op de witte rivier
ontmoet ze de getrouwde Otto. Ze beleven een liefde die
onstuimig begint, maar noodlottig eindigt. Haar leven lang
houdt ze haar herinneringen hieraan voor zichzelf.

Tot Frieda op 81-jarige leeftijd plotseling weer alleen is.
en het verzwegen verdriet zich onontkoombaar aan haar
opdringt. Pas dan durft ze op zoek te gaan naar wat ze is
verloren.

We komen samen op dinsdag 11 maart 2025

op de Pastorie, Bij St. Jozef 13 (zijstraat van de Wondelgemstraat, achter de
kerk)

Het begint om 19u30.
We vragen een bijdrage van 4€ voor leden en 6€ voor niet-leden.
Wanneer je er graag bij bent, geef een seintje aan

Mieke Nuyttens, Victor Frisstraat 15 @09/329 06 86; 0477/789922 of
mnuyttens@yahoo.com

of Mieke Van der Spurt, @0498/11 48 29 of mieke.vanderspurt@gmail.com

Zeg er meteen bij of je het boek wil lenen of niet.




