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Bozar viert 100 jaar surrealisme met een tentoonstelling rond de beroemde avant-gardestroming in België over een 
periode van maar liefst 60 jaar. 1924: net als in Parijs starten ook in ons land de surrealistische activiteiten met 
gedurfde pamfletten van onder meer dichter Paul Nougé, leidraad in deze expo. 

De eigenzinnige surrealisten in België gaan voorbij aan het louter esthetische – ze willen de wereld transformeren 
met hun subversieve kunst. In Histoire de ne pas rire schenken we extra aandacht aan hun internationale contacten, 
de politiek-historische achtergrond en belangrijke vrouwelijke kunstenaars. Met werk van o.a. Paul Nougé, René 
Magritte, Jane Graverol, Marcel Mariën, Rachel Baes, Leo Dohmen, Paul Delvaux en ook Max Ernst, Yves Tanguy, 
Salvador Dalí, Giorgio De Chirico en vele anderen. 

Wanneer: zaterdag 15 juni 2024 om 10u45 ter plaatse ! Zorg dat je goed op tijd bent (start rondleiding = 
11u) 
Waar: BOZAR/Paleis voor Schone Kunsten Ravensteinstraat 23 1000 BRUSSEL 
Toelichting : de rondleiding duurt 1u30. Het museum is open tot 18u 
Inschrijven : via de website: zo snel mogelijk om aantal gidsen te bepalen = https://femmasintcoleta.be/ 
hier kan je ook meegeven of je op eigen kracht naar Brussel gaat of dat je kiest om gezamenlijk met de 
groep de trein te nemen (om 9u25 in het station, verzamelen ter hoogte van Starbucks) 
Prijs : toegang museum + rondleiding 
€ 25 p.p. voor 65+ leden én partners zonder museumpas, niet-leden betalen 29€ p.p.  
€ 27 p.p. voor – 65j. leden én partners zonder museumpas, niet-leden betalen 31€ p.p.  
€ 9 p.p. voor leden én partners mét museumpas, niet-leden betalen 13 p.p,  
De museumpas MOET ter plekke getoond worden, zo niet wordt er € 15 bijbetaald  
Prijs vervoer naar Brussel (zelf regelen, niet aan Femma betalen !) : 
met trein:  zelf (weekend)biljet kopen of met eigen vervoer : zelf regelen  
Betalen (enkel toegang + rondleiding) : rekeningnr. Femma Sint-Coleta: BE64 8915 8406 0652 
met vermelding: Surrealisme + aantal personen 

 

Histoire de ne pas rire.  

Het surrealisme in België’ 

op zaterdag 15 juni in Bozar te Brussel 
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